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Beste lezer, 

 

Het is een van de mooiste en zeker 

ook de gezelligste van onze Vlaamse 

gewoonten: een barbecue met 

familie, vrienden of buren. Het is deze 

zomer meer dan ooit hopen dat het 

weer wil meewerken, want met onze 

burenfotowedstrijd kun je een lekker 

BBQ-pakket t.w.v. van maar liefst 125 

euro winnen! Alles daarover op de 

laatste pagina. 

 

Gezellig zal het zeker ook zijn op een 

andere goede gewoonte, onze Nijlen 

Borrelt, dit jaar op zondag 7 juli in 

Bevel. Kom zeker langs! 

 

Bij een barbecue horen ook lekkere 

groentjes en in deze BEKEND lees je 

hoe fijn het kan zijn om die in eigen 

tuin te laten groeien. Dat is lekker 

lokaal én gezond. 

 

Verder veel jong geweld in deze 

uitgave, met een jonge Bevelaar die 

te paard de top aan het bestormen 

is. En op onze speelpleinwerking 

Boemerang gaan weer vele honderden 

kindjes spelen, ravotten en een 

fantastische zomer beleven. Die 

speelpleinwerking vindt dit jaar een 

thuis in de Kerkeblokken en dus niet in 

de Klokkenlaan. Daar wordt gebouwd 

aan een nieuwe school en enkele 

kinderen stelden hun vragen over de 

archeologische opgravingen daar. 

 

We hebben deze keer ook niet één 

maar twee jubilarissen. Zowel de 

scouts als de Academie bieden al 50 

jaar lang ieder op hun eigen manier, 

aan velen een mooie kans om zich te 

ontplooien en te amuseren. 

 

In de Kortweg-berichten blikken we al 

vooruit tot na de zomer en zelfs verder. 

Noteer zeker al de activiteiten rond 

10 jaar Kempens Diamantcentrum en 

Open Monumentendag in de eerste 

week van september. En voor 2025 

kunnen we ons al verheugen op een 

nieuwe editie van TOONBEELD. Mooie 

vooruitzichten dus! 

 

Ik wens jullie allemaal een fantastische 

zomer, geniet er met volle teugen van 

en zoals het liedje zegt: ‘laat de zon in 

je hart!’ 

 

Paul Verbeeck 

Burgemeester
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Jonas, wat vind je van die bijnaam, 

‘den Beir van Bevel’? 

 

Ja, ik vind dat wel een grappige 

bijnaam en misschien op zich ook 

wel toepasselijk. Of het nu regent of 

niet, maakt niet uit, ik ben altijd met 

de paarden bezig en ik rijd ook altijd 

met de fiets door weer en wind naar 

de verschillende stallen waar ik met 

de jonge paarden werk. Dat is bv. 

Broechem of Sint-Katelijne-Waver. 

Het is wel met een elektrische fiets, 

een echte flandrien ben ik dus niet. 

Je werd Nationaal 

Indoorkampioen van de klasse 

Z130 (Zwaar) bij de LRV, leg eens 

uit, wat voor wedstrijd is dat?

Dat is één van de grootste nationale 

jumpings. De balken liggen op 

een hoogte van 1,30 meter, da’s 

het hoogste wat je nationaal kan 

springen. Je mag enkel meedoen 

als je eerst door provinciale 

voorselecties komt. Daar was mijn 

paard foutloos gebleven, dat vond 

ik al fantastisch. Op de nationale 

jumping zelf wonnen we met ons 

team van vier ruiters van onze 

provincie ook de wedstrijd.  

 

Individueel bleef ik met mijn paard 

twee keer foutloos in de twee eerste 

rondes en dus mochten we door 

naar de barrage. Daar stond ik dan 

tussen grote namen met heel wat 

nationale ervaring, als jongste snaak 

tussen al die ervaren rotten. Ik 

mocht dan als laatste binnenkomen 

voor de barrage en het liep perfect, 

opnieuw foutloos én de snelste tijd! 

Ik werd de jongste winnaar ooit van 

deze wedstrijd, echt fantastisch!

Dat moet je een enorme kick 

gegeven hebben, die prijs pakken?

Ja, dat was echt ongelofelijk, 

gewoon al daar zijn en met de 

beste ruiters van de provincie, het 

parcours verkennen en overleggen 

hoe we het gingen aanpakken. 

Hoeveel passen zetten we daar en 

hoeveel daar en waar moeten we op 

letten. Zo van die dingen, ze hebben 

mij heel goed geholpen. Ik moest 

dan als laatste de piste in tijdens de 

barrage en na elke combinatie hoor 

je de ambiance en de muziek volle 

bak. Dat geeft een pak adrenaline. 

Daar moet je mee omgaan en rust 

uitstralen naar je paard toe. Niet alle 

paarden reageren daar goed op.

Het was een ongelofelijke 

prestatie en die is niet 

onopgemerkt voorbij gegaan?

Enkele weken daarna werd er een 

groot feest georganiseerd voor alle 

vrienden en supporters, dat was 

genieten. Ik heb ook een enorm 

groot spandoek gekregen. Dat hangt 

in de club tussen alle spandoeken 

van de grote sponsors en ik hang 

daar tussen met mijn paard. Wat een 

eer! 

 

 

Jonas Van Dijck, ofwel 'Den Beir van Bevel' zit heel veel op zijn 

paard, letterlijk dan! Op meerdere paarden zelfs want naast 

school investeert hij al zijn tijd in het trainen van jonge paarden. 

Maar dat is nog lang niet alles. Het talent uit Bevel pakte onlangs 

een nationale prijs op een paard van de Barthoeve uit Kessel, 

‘Orage d’Eté’ of vertaald Zomerstorm. Da’s een toepasselijke 

naam want samen bestormen ze de top. Opkomend lokaal talent 

aan de macht dus en daar willen wij van BEKEND natuurlijk alles 

van weten. 

 
TEKST Hans Selderslaghs FOTO'S FotoRoyal.be  

‘BEIREGOEIE’ 
BEVELSE RUITER IS 
TOPTALENT EN WIL 

PROF WORDEN 

Talent uit Bevel
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Je won met Orage d’ Eté van de 

Barthoeve uit Kessel. Vertel eens 

iets over dat paard en je relatie 

daarmee. 

 

Het is een heel braaf, rustig en 

betrouwbaar paard dat ook snel kan 

draaien. Dat is heel belangrijk in 

een barrage, zeker omdat het ook 

foutloos wil springen. Ik werk er 

nu iets meer dan een jaar mee en 

sinds een half jaar springen we over 

balken die op 1,30 meter liggen. Ze 

springt nu zelfs ook over hoogtes 

van 1,40 meter. We zijn er ook mee 

bezig om nakomelingen te krijgen, 

dat gebeurt door het zogenaamde 

uitspoelen van embryo’s. Ze is nu 10 

jaar en tot nu toe sprong ze vooral 

recreatief, maar we hadden al snel 

door dat ze heel veel potentie heeft 

en dat komt er nu ook uit. Er is al 

interesse geweest van mensen om 

haar te kopen, maar de eigenaar 

gaat daar niet op in. Dat is een hele 

geruststelling voor mij. 

 

Je leidt veel jonge paarden 

op en maakt deel uit van het 

Talentenplan van Paardensport 

Vlaanderen. Dat is heel intensief. 

Hoe doe je dat allemaal? 

 

Ik probeer 6 tot 7 paarden per dag 

te trainen, ook op weekdagen. Daar 

kruipen heel veel uren in. Ik heb 

daarbij geluk dat mijn school,  

githo nijlen, me goed ondersteunt 

doordat ik minder uren les 

moet volgen. Ik heb ook een 

topsportstatuut en dat betekent 

dat ik vakken als bijvoorbeeld 

lichamelijke opvoeding of zedenleer 

niet moet volgen. 

 

Als jonge kerel, welke 

opofferingen moet je 

allemaal maken voor je sport 

en hoe moeilijk is dat?

Ja, ik moet er heel wat voor laten 

schieten. Mijn huiswerk doe ik 

tijdens de middagpauze zodat ik 

daarna zoveel mogelijk thuis kan 

zijn en vooral heel veel kan trainen. 

Ik ga heel weinig naar feestjes, het 

is echt vooral heel veel trainen. 

Ik ben ook dankbaar voor mijn 

vader, moeder en zus die me altijd 

ondersteunen. Er zijn altijd mensen 

om me te helpen, bijvoorbeeld 

met het op- en afzadelen van de 

paarden op wedstrijddagen. Dat is 

heel belangrijk als je met meerdere 

paarden deelneemt, zodat ik hen 

optimaal op de wedstrijd kan 

voorbereiden. 

 

Je kijkt enorm op naar Wilm 

Vermeir en Niels Bruynseels. Wil je 

die mannen achterna, de wereld 

rondtrekken en prof worden?

Ja, ik heb het geluk dat ik al een 

aantal jaren paarden mag rijden 

voor Wilm, en dan kan ik daar ook 

lessen volgen. We bekijken samen 

video's van mijn jumpings en hij 

vertelt me wat goed is, wat beter 

kan en waar ik op moet letten. Om 

echt prof te worden, moet ik eerst 

mijn school afronden en pas daarna 

kan ik me daarop focussen. Ik ga 

volgend jaar nog een zevende jaar 

volgen en dan kan ik de school 

achter me laten. Na het winnen van 

die nationale titel kwam de vraag 

om te stoppen met school, maar ik 

ga mijn opleiding zeker eerst nog 

afronden. Mijn mama is leerkracht 

en zij was daar ook absoluut 

voorstander van. Maar op termijn 

prof worden is echt mijn doel.

Maar zelfs als dat niet zou 

lukken, zal je naam toch op een 

bepaalde manier voortleven, 

hebben we begrepen?

Ja, van de veulens die dit jaar 

geboren worden, zal de naam 

met de letter ‘b’ beginnen. De 

nakomeling van Orage d’Eté zal 

‘Beir’ gaan heten, dat is wel leuk.

JONAS VAN DIJCK

"Ik werd de jongste winnaar ooit van 
deze wedstrijd, echt fantastisch!"
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KINDEREN  
ONDERVRAGEN 
ARCHEOLOGE OVER 
OPGRAVINGEN AAN  
GOEZO! KLOKKENLAAN

“We moesten hier opgravingen doen, dat staat zo in de wet. Als je 

boven een bepaalde oppervlakte komt, dan is dat verplicht. Omdat 

we in de buurt al eerder dingen gevonden hebben tijdens andere 

opgravingen, dachten we hier ook wel wat te vinden. Al vrij snel 

vonden we hier potscherven en dergelijke die teruggaan

tot de tijd van de Romeinen, misschien zelfs ook iets verder, tot de late

ijzertijd. Dat aardewerk lag binnen resten van gebouwen en erfafbakeningen. 

We kunnen niet zeggen hoeveel mensen hier toen woonden omdat we maar 

een klein gebied kunnen opgraven, maar in zo’n woonstalhuizen woonden altijd 

voltallige gezinnen samen. Het zal dus best wel om heel wat mensen gaan.” 

Voor kinderen is geschiedenis en archeologie vaak een ver-van-mijn-bed-

show. Maar voor de kinderen van de gemeentelijke basisschool Goezo! in de 

Klokkenlaan in Nijlen komt het wel heel dichtbij. Op de plaats waar straks 

de gebouwen van hun nieuwe school verrijzen, werden sporen van een 

nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. En zo gebeurt het dat kinderen 

van nu potscherven in hun handen hebben die kinderen van misschien wel 

tweeduizend jaar geleden in hun handen hadden… Dat roept vragen op, niet 

in het minst bij de kinderen zelf en daar brengen we graag verslag van uit. 

Maar we beginnen met een heel korte inleiding over het wat en het hoe, door 

archeologe Natasja Reyns:

Hoe weten jullie hoeveel huizen er hier stonden?

Hoe kunnen jullie weten hoe oud 

de gevonden voorwerpen zijn?

 

Dat weten we meestal vrij snel 

omdat elke periode zijn eigen 

bekende materialen heeft. Op basis 

van die materialen kunnen we er al 

meteen een tijdvak op plakken. 

 

 

Welke materialen hebben 

jullie nodig om te werken?

 

Om te beginnen hebben we een 

grote kraan nodig om de bovenlaag 

af te graven. In die bovenlaag vinden 

wij niks interessants. Die grond is 

omgewoeld omdat er landbouw 

op gebeurde of gebruikt werd als 

moestuin. Die grond is daardoor 

donker, maar als we dieper graven 

en in de gele grond terechtkomen, 

dan kunnen we sporen herkennen. 

We nemen daar foto’s van en 

beschrijven dat allemaal. Met een 

schop halen we er in het midden een 

deel uit zodat we kunnen zien hoe 

dat spoor verder naar beneden gaat. 

Voor wie zijn de gevonden 

voorwerpen?

 

De eigenaar van het terrein is ook 

eigenaar van de vondsten die op 

zijn of haar grond gebeuren. Als die 

persoon de voorwerpen niet zelf wil 

bijhouden, dan verhuizen die naar 

een erkend depot, waar alles goed 

bewaard blijft.  

Wat vind je minder leuk 

aan je beroep?

 

Als het regent of als het heel erg 

koud is, dan vind ik het niet zo leuk. 

 

Aan wie moeten jullie laten weten 

wat jullie gevonden hebben?

 

We moeten dat laten weten aan 

diegene die iets gaat bouwen op 

het terrein en ook aan de overheid. 

Dat is wat wij het Agentschap 

Onroerend Erfgoed noemen en daar 

werken mensen die heel veel weten 

van de ondergrond. Zij houden 

toezicht op al het werk van alle 

archeologen in heel Vlaanderen. 

Uit de buurt



  

Wat is het zeldzaamste dat 

jullie ooit hebben gevonden?

 

Dat was een graf van de 

Merovingers, uit de vroege 

Middeleeuwen, pakweg de jaren 

600 ongeveer. Dat waren vaak 

krijgers die samen met hun zwaard 

en schild werden begraven. De 

vrouwen werden begraven met 

halskettingen met heel mooie 

glazen kraaltjes in allerlei kleuren. 

 

Van wie was de nederzetting 

die jullie op ons 

schoolterrein vonden?

 

Op basis van wat we hebben 

gevonden en de plattegronden van 

de gebouwen, denken we dat de 

meeste overblijfselen uit de tijd van 

de Romeinen komen.  

 

De Romeinen situeren we ongeveer 

van de eerste eeuw tot de vierde 

eeuw na Christus. 

Hoelang duurt het 

onderzoek van de gevonden 

voorwerpen in het labo?

 

Dat kan wel enkele weken duren. We 

maken dan alle voorwerpen proper 

of zeven het als het over grond gaat. 

Soms sturen we kleine deeltjes op 

naar specialisten om te bepalen 

hoe oud het precies is of we sturen 

dingen op zodat we te weten komen 

welke bomen en planten er hier in 

die tijd groeiden. Dan maken we een 

verslag waarin alles staat over wat 

we hier gevonden hebben. 

Hoe weten jullie hoeveel 

huizen er hier stonden?

 

Dat kunnen we weten op basis van 

plattegronden, maar dat gaat dan 

enkel over het kleine stukje waar we 

gegraven hebben. Het kan zijn dat 

hiernaast, waar nu bomen staan, 

vroeger ook huizen stonden.

 

Hoe diep zaten de voorwerpen 

onder de grond?

 

Dat is meestal zo’n 90 centimeter.

 

Hebben jullie al eens skeletten 

of botten gevonden?

 

Ja, dat is zeker al gebeurd, zeker 

rond kerken, omdat daar vroeger 

mensen begraven werden.

 

Hoe blij zijn  jullie met 

jullie vondsten?

 

Geloof het of niet, maar wij 

worden daar nog altijd heel 

gelukkig van. Archeoloog zijn is 

een passie en eens die microbe 

je gebeten heeft, dan blijft dat 

voor de rest van je leven.

 

Hoe werden die oude huizen 

afgebroken en hoe geraakten 

die onder de grond?

 

De huizen zelf raken niet onder de 

grond, we vinden meestal de resten 

van palen waar het dak op steunde. 

Dat werd soms meegenomen en 

in die gaten viel dan grond wat 

verkleuringen in de bodem geeft. 

Het kon ook gebeuren dat die palen 

gewoon in de grond wegrotten.

 

Zijn de gevonden 

voorwerpen geld waard?

 

Nee, de waarde ligt vooral in 

de kennis en informatie die 

we vergaren, maar een echte 

financiële waarde hebben 

deze voorwerpen niet.

 

Welke voorwerpen hebben 

jullie hier zoal gevonden?

 

Dat zijn vooral scherven van potten, 

om te koken of waar de mensen uit 

aten of dakpannen. Het zijn echt 

getuigen van het dagelijkse leven 

van mensen die hier leefden toen 

er van Nijlen en ons allemaal nog 

lang geen sprake was. Het is super 

fascinerend om hierdoor een inkijk 

te hebben in die mensen van toen. 

Wat zij allemaal van onze gewoonten 

en onze luxe van nu zouden 

denken, dat zou ik nu persoonlijk 

zelfs eens heel graag weten… 

 

 

10

 
TEKST Hans Selderslaghs  

FOTO'S Kurt Heylen  

 
Toekomstbeeld nieuwe school © Studio Bau

 
Restant paal, waar het dak van woning op steunde

 
Opgegraven scherven

 
Archeologen aan het werk op de site Goezo! Klokkenlaan
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Luc De Wit als eerste groepsleider. 

 

Wie “Scouts Nijlen” zegt, denkt 

wellicht ook meteen aan Jean-

Pierre Vetters (ook gekend als 

‘den Jempi’ of ‘de Pierre’ van 

de scouts). Vijftig jaar is hij 

betrokken bij de werking: gestart 

bij de oudere leden, leiding, 9 

jaren groepsleider (3 termijnen na 

elkaar!) en hele vele jaren manusje-

van-alles, materiaalmeester, 

lokaalverantwoordelijke, 

kampverhuurder, organisator… 

te veel om op te noemen. Een 

babbel mocht niet ontbreken.

In 1974 hadden de scouts nog 

geen eigen lokaal? 

 

“Dat klopt, de eerste jaren hadden 

we twee groepen: de welpen (8-

11 -jarigen) zaten in een bijlokaal 

van de kerk en de jongverkenners 

(11-14 -jarigen) zaten in de kelder 

van de kerk. Maar die mannen 

moesten altijd hun botten 

meebrengen want er stond continu 

water in die kelder. Vele jaren 

We schrijven 1972. Pastoor Jos 

Seuntjens had de opdracht 

gekregen een kerk te bouwen op 

de Broechemsesteenweg. Terwijl 

hij kennis maakte met de mensen 

van de steenweg, viel het hem 

op dat er slechts weinig jongeren 

naar de chiro in het dorp trokken. 

Hij besloot enkele jongens uit te 

nodigen om te kijken of er in de 

nieuwe Sint-Paulusparochie geen 

eigen jeugdvereniging opgestart 

kon worden. Hijzelf was al priester 

geweest in Berlaar en had daar 

scouting leren kennen. Hij stelde 

daarom voor om in Berlaar bij de 

scouts ‘het vak’ te gaan leren.

Twee jaar lang hielden ze dat vol, 

een jaar als leden bij de verkenners 

en een jaar als leiding. In de 

zomers van 1973 en 1974 werden 

op de Broechemsesteenweg 

spelnamiddagen georganiseerd 

en op het einde van de zomer van 

1974 werd dan definitief beslist. De 

scoutsgroep ‘Sparrijders’, enkel voor 

jongens, werd in september 1974 

boven de doopvont gehouden met 

later is die ook dichtgegooid. Met 

vele vrijwilligers uit de parochie 

werden de jongenslokalen 

gebouwd en die konden we 

in 1976 in gebruik nemen.”

“Heel de parochie hielp mee 

bouwen maar voor de aankoop 

van de materialen moesten we 

natuurlijk gaan lenen. Het bisdom 

hielp ons dankzij pastoor Seuntjens 

aan die lening. En die eerste jaren 

organiseerden we telkens een 

Vlaamse kermis ten voordele van de 

scouts. Op vrijdagavond speelden 

we ‘boomke wies’, zaterdags was 

het bal en op zondag restaurantdag. 

Jos van den zavelboer (Lambrechts) 

had een frituur, een blauw bus, 

aan De Molen. Hij bakte ongeveer 

1200 kg frieten voor ons. En Bertha 

van de Vogelzang verzorgde met 

haar personeel de bediening 

op haar kosten. Een bomvolle 

tent genoot van het eten. Dat 

draaide zo goed dat we de lening 

versneld konden terugbetalen. 

Ergens in de jaren ’80 begonnen 

we dan als eerste vereniging 

Al 50 jaar is de scoutswerking in Nijlen actief. Een speciale 

verjaardag die Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn, of 

Scouts “Sparlekijn” samengevoegd maar eigenlijk nog het 

beste gekend als ‘Scouts Nijlen’, niet onopgemerkt voorbij 

lieten gaan. Op 5 en 6 april 2024 vond een heus feestweekend 

plaats met quiz, familienamiddag, barbecue en een reünie bij 

kampvuur. Voor BEKEND de ideale gelegenheid om even terug de 

geschiedenisboeken in te duiken.

EENS SCOUT,  
ALTIJD SCOUT
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TEKST Gunther Melis  FOTO'S  Archief Scouts en www.kempenserfgoed.be - Digitale collectie Erfgoedcel Kempens Karakter

 

 

De vereniging



14 15

verhuisde alles naar de terreinen 

achter de Pauluskerk. Vele jaren 

organiseerden we een heel weekend 

festiviteiten met ’s maandags 

traditioneel het ringsteken. Fijn 

dat dit tijdens het feestweekend 

nog eens opnieuw gedaan werd.”

In de Sint-Paulusparochie was er 

dus enkel een jeugdvereniging 

voor jongens in de jaren ‘70? 

 

“Scouting was inderdaad enkel voor 

de jongens. Een gidsenwerking 

was voor meisjes maar die hadden 

we dus nog niet. Al snel lieten 

een aantal ouders, die zowel 

zonen als dochters hadden, horen 

dat ze ook voor de meisjes een 

jeugdbeweging dichtbij wilden. 

Het duurde nog tot halverwege de 

jaren ’80 voor de ‘Gidsen Harlekijn’ 

erbij kwamen. Er moest immers 

een extra meisjeslokaal gebouwd 

worden en dat was pas in 1987 af. 

Het jongenslokaal wilden we eerst 

afbetaald hebben. Persoonlijk had 

ik er ook wat schrik voor want in 

Berlaar was de meisjeswerking 

uitvoeren om insignes of kentekens 

en sterren te krijgen op je uniform. 

Je kreeg dan zelfs ook een rapport. 

Het uniform moest strak zitten 

tijdens de wekelijks gedisciplineerde 

opening en slotformaties. Elke 

patrouille had zijn kleurlintjes, zijn 

kreet en hun vlag. De concurrentie 

was vaak hard.” 

 

Hoe blik je terug op jouw jaren in 

de scouts? 

 

In onze tijd (jaren ’80) studeerde 

niet zo veel jeugd verder na het 

middelbaar. Wij woonden bijna in 

ons scoutslokaal. In de week én in 

het weekend. Veel vrienden voor 

het leven gemaakt. Verhalen, te 

veel om op te noemen. Zo hebben 

we een echte ufo gezien op kamp. 

Zijn we leden kwijtgespeeld tijdens 

nachtspelen en droppingen en na 

uren of een dag pas teruggevonden. 

Op kamp geweest met de fiets door 

Duitsland. Op kamp in Tirol verkleed 

als kabouters. Een virus opgelopen 

op Asterix en Obeliks kamp waar dat 

een deel allemaal ter plaatse koorts 

in Nijlen met mosselfeesten te 

organiseren en dat doen we begin 

november, na al die jaren, nog 

altijd. Het blijft een echt succes!”

Was de Vlaamse kermis de 

voorloper dan van de vroegere 

Steenweg Kermis? 

 

“Steenweg Kermis, dat is nog 

een ander verhaal. In de jaren 

’80 kwamen we met enkele 

scoutsleiders van Nijlen Jaarmarkt 

en rond 20 uur gingen we 

de Breugelhoeve binnen. De 

Stonne (Gaston Luyten) sprak 

ons aan en stelde voor om op 

de Broechemsesteenweg ook 

een kermis te organiseren. De 

kermiskramen stonden aan de 

kerk maar de feesttent aan de 

Breugelhoeve. De Stonne betaalde 

de tent en de jazzband met Frans 

Engelen en zijn zonen. De scouts 

kregen een deel van de opbrengst 

van de avond als we kwamen helpen 

organiseren. Na twee jaar kwam er 

echter kritiek over de locatie omdat 

het niet bij de kermis zelf stond en 

draait de werking goed. Een nieuwe 

vzw-werking volgt momenteel 

onze gebouwen mee op want het 

meisjeslokaal is aan vernieuwing 

toe. En het feestweekend voor 

de 50ste verjaardag was een 

succes… volgend jaar misschien 

terug enkele activiteiten in een 

feesttent? We zullen zien.”

Bedankt Jean-Pierre voor de 

babbel en proficiat voor al die 

jaren engagement en dienst!

We staken ook ons licht nog op bij 

Makke (Marc) Luyten of Kunstige 

Jako (zijn totemnaam), 18 jaar 

actief geweest bij de Nijlense 

scouts, van zijn 6 jaar als lid en 

daarna ook nog vele jaren leiding.

Wat weet jij nog van 

die beginjaren?

“Wat me vooral triggerde, was 

dat in de beginjaren vooral de 

waarden en de eed van de scout 

belangrijk was. Wij hadden boekjes 

met vaardigheden die je moest 

geen succes. Gelukkig draaide 

dat in Nijlen anders uit, al waren 

ze altijd wel met minder dan 

de jongens in aantal leden.”

En daar bleef het niet bij want nog 

later is ook een Akabe-werking 

opgericht? 

 

“In september 2004 is in Nijlen 

‘Akabe Tinamoe’ opgestart, 

een scoutswerking op 

zaterdagnamiddag om de twee 

weken, voor kinderen en jongeren 

met een beperking. Akabe wil 

zeggen: "Anders KAn BEst". Heel 

wat kinderen en jongeren uit Nijlen 

maar ook uit buurgemeenten 

maken er dankbaar gebruik van. 

Helaas zal de werking na 20 jaren 

stilvallen na deze zomer wegens een 

tekort aan leiding, echt jammer.”

Hoe ziet de toekomst er verder 

uit? 

 

“Scouts Nijlen zijn nog altijd 

springlevend. Met ongeveer 180 tot 

200 leden uit de ganse gemeente 

kreeg. Als we door de fotoboeken 

bladeren en de verslagen 

bovenhalen die in het archief van de 

leiding zitten kan je uren vertellen.

Tot slot willen we ook nog 

weten hoe dat nu eigenlijk 

zit met die uitdrukking ‘een 

stevige linker’, toch ook iets 

typisch voor de scouts?

“Eenvoudig uit te leggen. 

Scouts groeten rechts en geven 

een hand met de linkerhand. 

Vandaar die stevige linker.”

Wist je dat? 
 

… als scouts praten over een ‘vergadering’ ze 

hiermee hun spelnamiddag bedoelen?

… als er in de beginjaren onverwachte vergaderingen waren, er een 

lijst gevolgd moest worden waarbij iedereen bij iemand anders aan 

de deur moest gaan aanbellen met de boodschap die verder gebriefd 

moest worden, de schakel mocht niet onderbroken worden?

… scouts vroeger hun ‘groepsdas’ (= sjaaltje) op een weekend in het 

late najaar kregen waarbij ze dan een gelofte als scout moesten 

afleggen en er bij het kampvuur het avondlied gezongen werd?

In juli 2001 knapten de Jins een oude bus op en 
gingen drie weken op kamp door Frankrijk. Leider 
Jeroen haalde speciaal hiervoor zijn busrijbewijs

Ringsteken tijdens het feestweekend  
op 5 en 6 april 2024
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In beeld

WELKOM OP 
SPEELPLEIN  
BOEMERANG

 
 
 

Tijdens de zomervakantie opent speelplein Boemerang 
zijn deuren op maandag 8 juli en sluit deze weer op vrijdag 

9 augustus 2024. Dit enthousiaste team van animatoren 
verwelkomt jullie graag op de nieuwe locatie:  

Goezo! Kerkeblokken, Kerkeblokken 7 in Nijlen.  

Alle informatie over de speelpleinwerking 
is te vinden op www.jeugdnijlen.be



uit de jongerenklas beaamt: “Op 

de academie binnenstappen geeft 

me een gevoel van thuiskomen. 

Het is elke week opnieuw zoveel 

plezier maken met de groep! Een 10 

op 10 voor sfeer en gezelligheid!”

Elle haar kunstwerk is te zien in de 

rechterbovenhoek: “We moesten 

een fantasierijke collage maken. 

Ik heb verschillende kunstwerken 

uitgeknipt en samengebracht, in 

de zeemeermin zie je onder andere 

stukken afkomstig uit de Mona Lisa.” 

Ook het werk van Elena Filippova is 

te zien op een banner. We kregen 

een opdracht rond kleuren. "Ik vond 

foto’s van een gekleurde rookfakkel 

op internet. Ik besloot om zoiets te 

proberen. Eénmaal je de fakkel hebt 

aangestoken, brandt deze maar één 

minuut. Je hebt maar kort de tijd 

om een treffende foto te maken.”

Tussen de banners prijken o.a. de 

ontwerpen van Wis Van Aert en 

Nicole Lagrillière. Het duo besloot 

om in 2020 samen in te schrijven in 

het atelier fotokunst. Beiden kenden 

ze de academie al lang. Nicole: “Mijn 

zoon heeft er van zijn 6 tot zijn 15 

jaar les gevolgd.” Ook de kinderen 

en kleinkinderen van Wis volgen/

volgden les op de academie.

Ivo Nys daarentegen vond de 

weg naar de academie eerder 

toevallig. “Toen ik in mijn omgeving 

hoorde dat ik wel feeling had 

voor fotografie, wou ik beter 

leren fotograferen.” Hij koos om 

praktische redenen les te volgen 

op zaterdagvoormiddag. De 

aanpak beviel Ivo: “Wat mij altijd 

zal bijblijven is de sfeer in de klas 

van mekaar helpen, stimuleren en 

ervaringen uitwisselen.” Elle Thijs 

Wat doet het met hen om hun 

werk in het straatbeeld te zien? 

Kurt Heylen maakte een schilderij 

van een rokende man onder een 

stolp, het schilderij speelt op een 

humoristische manier met de 

tegenstelling binnen tegenover 

buiten. “Het is een leuk gevoel om 

dit in het straatbeeld te zien, hopelijk 

brengt het ook wat vreugde of 

inspiratie aan de voorbijgangers.“ Ivo 

beaamt: “ Voor wie zoals ik al eens 

twijfelt - en wie doet dat niet-– het 

geeft een enorme boost en het is 

een hele eer om mee uithangbord 

van de academie te mogen zijn.”

 
TEKST Ben Peeters FOTO'S Kurt Heylen
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Al een halve eeuw biedt de Academie van Nijlen onderdak aan 

creatieve zielen uit Nijlen en de wijde omgeving. Ter ere van die 50 

jaar komen ze naar buiten met een unieke openluchtexpositie. Alle 

ateliers kozen beelden die op groot formaat werden gedrukt op 

spandoeken. Die hangen nu op in een constructie die de vorm van de 

Tibourschrans weerspiegelt. Je ontdekt er gewoon op straat kunst 

van jong en oud.

50 JAAR 
ACADEMIE

Gespot

18

Nicole Lagrillière bevestigt de laatste  
banner met haar werk aan de constructie



water gedronken heb. Met dat water 

moet je spaarzaam omspringen, je 

kan het dus ook niet echt gebruiken 

om je te wassen. Dus ja, je kan je 

eigenlijk niet wassen in deze week.”

’s Nachts lopen

Onderweg bestond het landschap 

voornamelijk uit zand, veel 

toeschouwers waren er niet. “Je 

ziet vooral zand en duinen, maar 

soms kwamen er ook uit het niets 

kinderen, getooid in voetbalshirts 

van Barcelona en Real Madrid 

opgedaagd. Die vroegen dan om 

drinken en verdwenen wat later 

weer in het niets, heel eigenaardig. 

Je loopt eigenlijk de hele tijd alleen, 

want iedereen heeft een ander 

tempo. Maar dat vind ik niet zo erg, 

ik ben graag alleen. Het is gewoon 

een wonderlijke ervaring om in je 

eentje door de woestijn te lopen. 

Maar het blijft zwaar. In de langste 

etappe moesten we ook ’s nachts 

lopen. Het is dan pikkedonker en 

er staan dan borden met lichtjes 

die de weg aanduiden. Na een 

Tommy deed al mee aan 

verschillende ultramarathons (dit 

zijn wedstrijden die langer zijn dan 

de 42 kilometer van een gewone 

marathon) en kijkt met tevredenheid 

terug op zijn deelname aan de 

legendarische woenstijnrace. 

“In totaal liepen er in april dit 

jaar 800 deelnemers mee, onder 

wie 28 Belgen”, begint Tommy. 

“We moesten in zes etappes 260 

kilometer afleggen, de langste 

afstand was 80 kilometer, dan 

moesten we ook ’s nachts lopen. 

Wat de wedstrijd zwaar maakt, 

zijn natuurlijk de temperaturen, er 

was een dag bij dat die met de 50 

graden flirtten. ’s Nachts sliepen 

we in tenten en dan daalde de 

temperatuur tot 15 graden, we 

hebben onze slaapzak goed kunnen 

gebruiken.”  De deelnemers moeten 

ook hun bagage dragen tijdens 

de tocht, wat het nog zwaarder 

maakt. Mijn rugzak woog ongeveer 

vijftien kilogram, er zat voornamelijk 

noodkledij, voedsel en een slaapzak 

in. En drank uiteraard, want er was 

een etappe bij dat ik vijftien liter 

vermoeiende dag in de loodzware 

hitte verslapt je concentratie dan al 

eens en dan bestaat het risico dat je 

verloren loopt, maar de organisatie 

waakt wel over de deelnemers. 

Uiteindelijk heeft een kleine 

tien procent van de deelnemers 

opgegeven, dat valt nog mee.”  

 

Tommy is blij dat hij de Marathon 

des Sables tot een goed einde heeft 

gebracht, maar het zal bij deze 

ene editie blijven. “Ik ben blij dat 

ik het gedaan heb, zeker omdat de 

wedstrijd zo’n mythische reputatie 

heeft. Zelf vond ik het zwaarste het 

slapen in de tenten, ik kreeg echt 

een slaaptekort. Maar de wedstrijd 

is zeer goed georganiseerd en ik ben 

ook trots dat ik het einde gehaald 

heb. Maar nu is het tijd voor andere 

uitdagingen. Ook in eigen land zijn 

er mooie wedstrijden. Zo ben ik van 

plan mee te doen aan een wedstrijd 

van 275 kilometer in de Ardennen.”

 
TEKST Gino Van Looy 

FOTO'S Marathon des Sables
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Eén van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld is ongetwijfeld 

de Marathon des Sables, een zesdaagse wedstrijd in de 

Marokkaanse Sahara. In totaal leggen de deelnemers in 

zes dagen meer dan 250 kilometer af in het woestijnzand. 

Kesselaar Tommy Adams (50) waagde zich dit jaar ook aan het 

avontuur en bracht het tot een goed einde.

KESSELAAR 
NEEMT DEEL AAN 
LEGENDARISCHE 
WOESTIJNRACE

Talent uit Kessel

2020 21212121212120
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Maar hoe begin je nu aan zo’n 

project? “Kort voor wij beslisten om 

deel te nemen, had een studente 

een onderzoek gevoerd naar de 

leeftijdsvriendelijkheid van Nijlen en 

haar deelgemeenten”, legt Jo uit. 

“We besloten om de drie thema’s 

waarop onze gemeente het slechtst 

scoorde aan te pakken. Vooraleer we 

effectief aan de slag gingen, werden 

Lieke Smits en Jone Van Tulden tot 

projectverantwoordelijken benoemd. 

Daarnaast gingen we ook op zoek 

naar partners. Wil je zo’n project 

ernstig aanpakken, dan moet je je 

In Bevel hebben ze de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Sinds hun 

deelname aan Zorgzame Buurten hebben de projectverantwoordelijken er 

alles aan gedaan om van Bevel een leeftijdsvriendelijke dorp te maken. Een 

doorgeefdoos, een liftpunt, een verpleegkwartier. Van alles probeerden ze 

uit en met succes.

In de kijker

 
TEKST Liesbet De Vuyst FOTO'S Eva Donckers 

Met dank aan: www.weliswaar.be 
www.zorgzamebuurten.be

 

BEVEL ZORGT GOED  
VOOR ZIJN OUDEREN 

LEEFTIJDSVRIENDELIJK 

Toen Nijlen kon intekenen op 

het project Zorgzame Buurten, 

was Jo Sels, de directeur van 

woonzorgcentra Heilig Hart en 

Sint-Jozef, meteen overtuigd. 

In Nijlen en Kessel werd vanuit 

de woonzorgcentra al heel wat 

gedaan voor oudere mensen. 

“Maar omdat Bevel geen rusthuis 

heeft, had ik het gevoel dat we 

de bewoners daar wat in de steek 

lieten. Het project Zorgzame 

Buurten was een mooie kans om 

daar verandering in te brengen.” 

deelden lukraak enkele dozen uit 

onder de Bevelaars. Zij mochten 

genieten van het lekkers. De enige 

voorwaarde was dat ze de doos 

nadien opnieuw zouden vullen 

en aan een buur schenken. Dat 

initiatief was een succes, net zoals 

onze wedstrijd waarmee we op 

zoek gingen naar de tofste straat 

van Bevel. Bij de winnaars kwam 

de ijskar langs voor een gulle 

traktatie. Het zijn allemaal kleine 

initiatieven met een grote impact: 

mensen verbinden. Zo worden 

buren kennissen en kennissen 

vrienden. Voor ouderen kan dat 

een groot verschil betekenen.” 

“De laatste pijler waarrond we 

aan de slag gingen, was zorg en 

gezondheid”, voegt Jo er ten slotte 

aan toe. “Voor dat thema hebben 

we praatgroepen rond dementie 

opgericht. Samenleven met een 

persoon met dementie is doorgaans 

niet evident. Door mantelzorgers 

samen te brengen, hen ervaringen 

te laten uitwisselen en tips aan te 

reiken, kunnen we ze sterker en 

veerkrachtiger maken. Zo hopen 

we dat ze hun rol van mantelzorger 

langer zullen volhouden. Maar we 

hebben ook een samenwerking 

met een notaris. Die heeft al twee 

keer een infosessie gegeven over 

zorgvolmachten. Een onderwerp 

waar veel interesse voor bestaat.” 

raken, richtten wij een liftpunt 

op. De bedoeling van dat punt 

is dat Bevelaars er postvatten 

zodat buurtbewoners hen kunnen 

meenemen. We gaven de lifters 

extra zichtbaarheid door een 

winkeltas met liftlogo uit te delen.” 

Maar er zijn nog meer initiatieven 

geweest op vlak van mobiliteit. 

Sinds de start van het project wordt 

er heel wat afgefietst in Bevel. “De 

rolstoelfiets en duofiets van het 

woonzorgcentrum in Nijlen worden 

nu ook op regelmatige tijdstippen 

naar het parochiecentrum van Bevel 

gebracht. Wie ze wil gebruiken, 

kan dat gratis doen. Heb je geen 

fietsmaatje, dan kan je een beroep 

doen op een sportieve vrijwilliger 

die je met plezier meeneemt voor 

een ritje.” En Jone voegt er nog 

enthousiast aan toe dat er sinds de 

start van het project in Bevel ook 

een bakfiets rondrijdt. Die brengt 

verse hoeveproducten aan huis. 

Op die manier hoeven de bewoners 

zich niet altijd zelf te verplaatsen.”  

KENNISSEN WORDEN VRIENDEN 

Zorgen voor meer respect en 

sociale inclusie werd het tweede 

aandachtspunt van het project. 

Lieke en Jone bedachten de 

doorgeefdoos. “Dat is een doos 

met het logo van Zorgzame 

Buurten erop en koekjes erin. We 

Maar het belangrijkste 

initiatief is misschien wel het 

verpleegkwartiertje dat verbonden 

is aan het buurtrestaurant. Mieke 

Van Peteghem is verpleegster op 

pensioen en vrijwilligster. Een keer 

per maand komt zij een praatje 

slaan met de bezoekers van het 

restaurant. Ze luistert naar hun 

zorgen, geeft hen advies, fluistert 

nuttige tips in hun oor of verwijst 

hen door naar organisaties die meer 

voor hen kunnen betekenen. In een 

ruimte naast het restaurant meet 

ze de bloeddruk en de saturatie 

van de mensen. De waarden 

schrijft ze op een kaartje zodat 

bezoekers ze kunnen bijhouden 

of bezorgen aan hun huisarts. 

Mensen met diabetes kunnen ook 

hun voeten laten nakijken. Victor 

vindt dat verpleegkwartier een 

handig initiatief. “De huisarts is 

altijd zo drukbezet. Het is goed 

dat wij voor kleine dingen hier 

terecht kunnen. En is er echt een 

probleem, dan helpt Mieke ons 

verder. Het is een laagdrempelige 

manier om aan de juiste hulp te 

raken. Hier in Bevel wordt goed voor 

ons gezorgd. Ik apprecieer dat.” 

laten bijstaan. Met tien organisaties 

gingen we van start.  

 

FIETSEN 

“In september 2022 schoten we 

actief uit de startblokken. In een 

eerste fase wilden we de mobiliteit 

verbeteren”, zegt Jone. “In Bevel 

was geen openbaar vervoer en 

dus gingen we in dialoog met De 

Lijn. Met resultaat, want sinds 

enkele maanden rijdt de bus van 

Lier naar Herentals ieder uur door 

het centrum van onze gemeente. 

Om gemakkelijker naar Nijlen te 

JONE VAN TULDEN

"We probeerden mensen te verbinden. 
Zo worden buren kennissen en 

kennissen vrienden. Voor ouderen 
kan dat een groot verschil betekenen."



IEDEREEN KAN 
MOESTUINIEREN

Sofie, kan je jezelf eens 

voorstellen?

Ik ben Sofie Maes en ik woon 

in Kessel. Ik ben 36 jaar oud en 

gepassioneerd door ‘groen’. Mijn 

liefde voor de natuur kreeg ik al via 

mijn opa mee, maar werd vooral 

aangewakkerd toen ik op een dag 

besloot een courgettezaadje te 

planten. Tot mijn verbazing groeide 

het snel en even later had ik 

heerlijke courgettes. Het maakte me 

benieuwd. Wat was er nog mogelijk? 

Ik ben nu ontzettend dankbaar 

voor dat ‘beginnersgeluk’. Het 

stimuleerde me tot een opleiding 

als bio-ingenieur die nu bijdraagt 

aan mijn kennis. Momenteel 

werk ik trouwens ook voor een 

bedrijf dat zich in meststoffen 

en potgrond specialiseert.

Wat inspireerde jou om een boek 

te schrijven over moestuinieren?

Ik houd van schrijven en 

daarom schrijf ik ook voor twee 

tuinmagazines. Op een gegeven 

moment kwam ik in contact met 

Uitgeverij Pelckmans, een uitgeverij 

die zich specialiseert in educatieve 

boeken. Het was mijn droom om 

een boek rond moestuinieren 

te publiceren. Uiteraard zijn er 

al verschillende boeken over dit 

topic. Maar ik verlangde ernaar 

mijn eigen insteek te brengen. 

Ik heb het boek geschreven dat 

ik ooit zelf verlangde aan het 

begin van mijn moestuinreis. Iets 

praktisch en duidelijk om me op 

weg te helpen. Ik hoop dat nu te 

kunnen geven aan anderen.

Waarom zou iedereen 

moeten moestuinieren?

Het is zo interessant om te zien waar 

groenten en fruit vandaan komen 

en hoe het groeit. Hoeveel kinderen 

denken niet dat groenten gewoon 

uit de winkel komen? Bovendien, 

schattige onkruidjes verwijderen is 

enorm rustgevend en therapeutisch 

voor mij. Daarnaast vind ik het hele 

groeiproces van een zaadje ook 

fascinerend. Het vertroetelen en 

verzorgen en het laten opgroeien 

tot een goede stevige plant waar 

je later van kunt eten. Ik raad 

iedereen aan om het te proberen.

Een enthousiaste dame met een warme glimlach wuift me binnen. In haar 

huis word ik verwelkomd door haar dochtertjes; twee prachtige meisjes 

met heerlijk wilde haren en guitige ogen. Ze tonen me trots hun nieuwe 

aanwinsten: twee gele kuikentjes. De toon is gezet voor een mooie babbel 

over de natuur en Sofie’s inspirerende boek ‘iedereen kan moestuinieren’. Als 

iemand ons groene vingers kan bezorgen, zal zij het wel zijn.

Je vindt dat we allemaal wat meer 

moeten spelen in de moestuin?

Klopt! Het ene jaar is het andere 

niet. Als het weer dit jaar zo blijft 

aanhouden, worden de aubergines 

dit jaar een ramp. Moestuinieren 

is een beetje loslaten en durven 

experimenteren. Ik maakte onlangs 

nog een ‘fout’ door mijn tomaten 

te vroeg te zaaien. Ik voelde het 

aan, maar toch plantte ik ze te 

vroeg en dus mislukte de oogst. 

Succes en falen horen erbij, 

maar we leren door te doen!

Als ik ‘moestuinieren’ hoor, 

dan denk ik ‘ja’ en vervolgens 

‘veel werk’. Klopt dat?

Nee, helemaal niet. De voorbereiding 

is heel belangrijk. Weten wat je 

wanneer best plant en risico’s 

durven nemen. Ik werk vooral 

in verhoogde bakken, waardoor 

ik weinig onkruid moet wieden. 

Ik vertel aan iedereen vooral te 

kweken wat ze zelf graag lusten. 
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Nog Nijlens nieuws
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Blushington, Grote Steenweg 75B, 2560 Kessel - www.blushington.be

  

In deze rubriek brengen we telkens een Nijlense ondernemer samen met een 

trouwe klant in beeld. Dries Everaert van Café De Molen gaf de fakkel door 

aan Lisa Melsen van Blushington Beautysalon. De ondernemer van 'Klant 

is Koning' mag op zijn beurt een Nijlense zelfstandige nomineren voor de 

volgende editie van BEKEND. 

Er zijn geen ‘moestuinregels’. Blijf 

bij wat je zelf graag eet en wil 

oogsten. Dan wordt het vast leuk!

Wat heeft het moestuinieren 

jou geleerd? Hoe heeft 

het jou veranderd?

Het heeft me het leven en de natuur 

meer doen appreciëren. Ik kijk 

ook minder naar andere mensen 

en hoe zij de dingen aanpakken. 

Mijn moestuin leert me om los te 

laten. Als er iets slecht gaat of iets 

sterft, dan leg ik de fout niet meer 

automatisch bij mezelf. Elk jaar 

is anders, en in een koude zomer 

kunnen plots plantjes doodgaan. 

Ik zaai ook alleen maar als ik zin 

heb om te zaaien. Moestuinieren 

moet vooral fun blijven! 

TIPS EN TRICKS

1.  Begin klein en breid pas later 

uit. Zo voorkom je teleurstellingen 

en kan je op een rustig tempo 

bijleren. Houd het simpel.

2. Samen moestuinieren is leuk 

en goedkoop. Ik werk met een 

zadenruildoos die rondgaat. 

Iedereen mag er een zakje 

uithalen en er een ander zakje 

insteken. Op die manier helpen 

we elkaar en brengen we 

diversiteit. We inspireren elkaar.

3. Wees creatief en laat je niet in 

een hokje duwen. Moestuinieren 

heeft vele gezichten! Het kan in 

kleine en grote ruimtes, buiten 

én binnen. Binnen kan je werken 

met microgroenten. Slechte rug? 

Gebruik verhoogbakken. Denk niet 

onmiddellijk: het is niet voor mij.

4. Denk na voor je drastische 

beslissingen neemt. Een 

slakkenmoord is niet altijd nodig. 

Experimenteer met verschillende 

methodes om problemen aan 

te pakken. In mijn boek kaart 

ik de mogelijkheden aan.

5. Speel en experimenteer in jouw 

moestuin. Geef jezelf alle vrijheid 

om te planten wat jij wil eten of 

uitdelen. Als je geen tomaten lust, 

hoef je geen tomaten te kweken.

Iedereen kan moestuinieren 

Sofie Maes 

Pelckmans Uitgevers – €27 

www.demoestuinvansofie.com

KLANT IS KONING
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TEKST Melanie Mertens FOTO'S Wout Smits & Melanie Mertens  

1 2 3

Bij Blushington stap je binnen in 

een warme, huiselijke omgeving 

waar alles draait om beauty. Of 

je nu je haar, nagels, make-up of 

ontharing wilt laten verzorgen, bij 

ons ben je in goede handen. 

Lisa Melsen

Bij Lisa word ik steeds met een lach 

ontvangen. De gezellige sfeer en 

de professionele verzorging maken 

elke bezoek een fijne ervaring. 

Glenn Stoelen
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VERNIEUWD AANBOD 

AVONDSCHOOL GITHO NIJLEN 

 

De bestuurscommissie van githo 

nijlen organiseert al meer dan drie 

decennia onze avondschool. Naast 

de bestaande cursussen in talen 

(Frans, Spaans, Engels en Italiaans), 

naaicursussen en de cursus lassen, 

breiden we ons aanbod verder 

uit met DUITS, een avondcursus 

HOUTBEWERKING en een 

kaartinitiatie 'START TO BRIDGE.

Start to Bridge

"Bridge is sociaal, competitief, 

uitdagend, boeiend, maar vooral 

leuk. Het is het mooiste en meest 

complete kaartspel," zegt kenner en 

lesgever Hubert Sels. Gedurende 

20 weken leer je stap voor stap, 

in een gemoedelijke sfeer, het 

bridgen onder de knie te krijgen.

Inschrijven 

 

Het volgende cursusjaar begint in 

september 2024 en eindigt in mei 

2025. De cursussen vinden plaats 

op maandagavond tussen 19 uur en 

21 uur gedurende de schoolweken. 

De nieuwe cursus houtbewerking 

gaat door van van 19 uur tot 22 uur.  

 

Schrijf je in via de website van githo 

nijlen (githonijlen.be) of via  

QR-code. 

DEMENTIEVRIENDELIJKE 

RONDLEIDING KEMPENS 

DIAMANTCENTRUM 

 

Personen met dementie die nog 

thuis wonen en hun mantelzorgers 

kunnen ook dit jaar komen genieten 

van een dementievriendelijke 

rondleiding in het Kempens 

Diamantcentrum. Deze rondleiding 

is ook geschikt voor mensen die 

niet veel weten over 'den diamant'.

Wanneer?

Vrijdag 6 september om 10 uur. 

 

Waar?

Kempens Diamantcentrum 

(Spoorweglei 42, 2560 Nijlen).

Prijs:

5 euro per persoon, mantelzorgers 

mogen gratis deelnemen.  

1 euro voor wie een UiTPAS 

heeft met kansentarief.

Vooraf inschrijven via het Kempens 

Diamantcentrum is verplicht:

Telefonisch: 03 481 81 48 

E-mail: info@briljantekempen.be.

Twijfel je nog? Neem gerust contact 

op voor vragen of bezorgdheden.
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BOEK EEN TEGELTAXI OM 

JE TEGELS OP TE HALEN

Tegelwippen is soms makkelijker 

gezegd dan gedaan. Om inwoners 

te helpen van de gewipte tegels 

af te geraken en goede grond 

aan te voeren, organiseert lokaal 

bestuur Nijlen een 'tegeltaxi'.

Wat doet de tegeltaxi?

De tegeltaxi haalt gratis tegels 

op over een oppervlakte van 

maximaal 6 m², inclusief 

terrastegels, betontegels, 

klinkers, kasseien, bakstenen, 

plavuizen en onderlagen van 

chape, cement of steenpuin. 

Vermijd grote hoeveelheden 

grond tussen de tegels.

Hoe werkt het?

• Meld je uiterlijk een week 

voor de ophaling aan via het 

aanmeldingsformulier en voeg 

een foto van de situatie voor de 

ontharding toe. 

• Breek de tegels en onderlaag uit 

en leg deze klaar voor de tegeltaxi. 

• De tegeltaxi haalt je tegels en 

ondergrond op. 

• Optioneel kun je de volgende dag 

zwarte grond geleverd krijgen. 

• Je ontvangt een affiche om je 

buren te enthousiasmeren en 

stuurt een foto na de ontharding. 

WORD JIJ 'KLIMAATMAKER'?

Droom je van een gemeente 

waarin we klimaatuitdagingen 

samen aanpakken? Heb je al 

ideeën? Voel je de ‘goesting’ om 

hier zelf aan mee te werken? 

Dan ben JIJ een Klimaatmaker.

Het project Klimaatmakers 

gaat van start in Nijlen met een 

bevraging en inspiratiemomenten. 

Alle info kan je vinden op  

www.nijlen.be/klimaatmakers

VERPLICHT 

CONFORMITEITSATTEST 

 

Wat is een conformiteitsattest?

Verhuurt u een woning in Nijlen? Is 

de woning conform aan de wettelijke 

eisen? Ben ik verplicht om over een 

conformiteitsattest te beschikken?

Wettelijke eisen in Vlaanderen:

Wie in Vlaanderen een woning 

verhuurt, moet zorgen dat 

deze voldoet aan de normen 

voor veiligheid, gezondheid 

en woningkwaliteit volgens de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Een woningonderzoeker van de 

gemeente controleert dit via 

een conformiteitsonderzoek en 

een technisch verslag. Voldoet 

de woning aan de minimale 

normen? Dan ontvangt u 

een conformiteitsattest.

Verplichting in Nijlen:

In Nijlen moeten alle woningen 

met bouwjaar vóór 1945 bij een 

nieuw huurcontract verplicht 

een conformiteitsattest hebben. 

Vanaf 01/01/2025 geldt deze 

verplichting voor alle woningen 

gebouwd in 1970 of eerder.

Voor meer informatie, contacteer 

het woon- en energieloket via:

Telefoon: 03 410 02 11 

E-mail: wonen@nijlen.be

DANS VOOR PERSONEN  

MET DEMENTIE 

 

Een Bewegen op Verwijzing-coach 

begeleidt deze danssessie met als 

doel samen te bewegen en plezier 

te beleven op herkenbare muziek.

Wanneer: 

Woensdag 18 september om 14 uur.

Waar: 

Woonzorgcentrum Heilig Hart, 

Kerkeblokken 11, 2560 Nijlen.

Deelnemen is gratis, mantelzorgers 

zijn ook welkom. Laat ons vooraf 

weten of je erbij bent via 03 410 

02 11 of senioren@nijlen.be, zodat 

we kunnen zorgen dat er genoeg 

plaats en begeleiding is voor 

iedereen. 

 

Aarzel niet om contact met 

ons op te nemen bij vragen.

TOONBEELD KOMT ER 

TERUG AAN IN  2025

Volgend jaar is weer een jaar 

met TOONBEELD, de vijfjaarlijkse 

tentoonstellingsroute door 

Nijlen. Op zondagen 11, 18 en 25 

mei tonen lokale kunstenaars 

weer ontelbare creatieve, 

verbazende en mooie dingen op 

vele plaatsen in de gemeente.

Kunstenaars die willen 

deelnemen, kunnen zich 

inschrijven tot en met 15 oktober 

2024 via het online formulier: 

www.nijlen.be/toonbeeld 

Hou je aan deze datum, wie daarna 

inschrijft kan niet meer deelnemen. 

Voor meer informatie neem je 

contact op via cultuur@nijlen.be

Registreer je gewipte tegels  

op vk-tegelwippen.be. 

 

Wanneer komt de tegeltaxi?

De ophalingen gebeuren op 

volgende dagen tussen 8 en 14 uur:

Dinsdag 30 juli 2024 

Dinsdag 27 augustus 2024 

Dinsdag 24 september 2024 

Dinsdag 22 oktober 2024

BOEK HIER DE TEGELTAXI 

 

Wil je je inschrijven of het reglement 

nalezen? Ga dan naar  

www.nijlen.be/tegeltaxi 

of bel 03 410 02 11

 

 

NIJLENNIJLEN
KESSELKESSEL
BEVELBEVEL TOON
BEELD

2
0
2
5



  

GEMEENTEHUIS 
Maandag, dinsdag en vrijdag 9u-12u, woens-
dag 9u-12u & 13u-17u, donderdag 9u-12 & 
17u-20u. Op zaterdag, zondag en feestdagen 
gesloten.  
Voor burgerzaken, maak je afspraak via  
www.nijlen.be (klik op 'maak een afspraak')  
of 03 410 02 11 
 

POLITIE 
T  03 466 16 16 
E  pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu  
W www.politie.be/5361 
Maandag 8u-17.30u, Dinsdag 8u-17.30u, 
Woensdag 8u-17.30u, Donderdag 8u-20u, 
Vrijdag 8u-17.30u, Zaterdag 9u-18u. 
Uitgezonderd zon- en feestdagen 
 

BIBLIOTHEEK 
T  03 410 03 60 
E  nijlen@bibliotheek.be 
Maandag en dinsdag 14u-20u 
Woensdag 10u-12u & 13u-17u 
Donderdag 14u-20u 
Vrijdag 14u-17u 
Zaterdag van 9u-12u 
 

SPORTCENTRUM 
T  03 410 02 40 
E  sport@nijlen.be 
Sporthal Nijlen, Gemeentestraat 36a 
elke dag van 9u-24u

Sporthal Kessel, Grote Puttingbaan:
elke dag van 9u-24u 
 

ACADEMIE NIJLEN
T  03 410 01 20 
E  secretariaat@academienijlen.be
Tibourstraat 10, 2560 Nijlen
maandag: van 10u-14u (niet op maandag 
in juni en september)
woensdag: van 13u-19u
vrijdag: van 17u-21u
zondag: van 9u-13u (zondag enkel  
in juni en september) 
 

RECYCLAGEPARK
T  014 53 54 54
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 8u30-12u en 12u30-16u10
Donderdag van 15u-19u (winteruur van 
12u30-16u10)
Zaterdag van 9u-15u
Zondag en maandag gesloten 
 

OCMW
T  03 410 02 11
E  info@ocmwnijlen.be
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag tussen 9u en 17u.  
Maak je afspraak via 03 410 02 11 of  
info@ocmwnijlen.be 
Vrije inloop op ma 9u-11.30u en woe 
13.30u-16u 
 

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 
 

1733  Huisartsenwachtpost 

0903 99 000  Apotheker van wacht 

0903 99 915  Tandarts van wacht  

112   Noodnummer voor brandweer  

 of ambulance

101  Dringende politiehulp

1722   Brandweerhulp tijdens storm   

 of wateroverlast

070 245 245  Antigifcentrum

078 170 170   CardStop - verlies of diefstal   

 van je bankkaart

Contact
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VIER HET 10-JARIG 

BESTAAN VAN HET KEMPENS 

DIAMANTCENTRUM IN NIJLEN!

Van 2 tot 8 september 2024 

organiseert het Kempens 

Diamantcentrum een feestweek 

vol boeiende activiteiten. Mis 

deze kans niet om de rijke 

diamantgeschiedenis van de regio 

te ontdekken en te genieten van een 

gevarieerd programma: 

 

Dinsdag 3/9: Begin de week met 

een prachtige wandeling en proef 

van heerlijke streekproducten.

Woensdag 4/9: Laat je meevoeren 

door fascinerende verhalen 

tijdens de vertelnamiddag.

Donderdag 5/9: Stap op de 

fiets en ontdek de regio met 

de diamantroute fietsdag.

OPEN MONUMENTENDAG 

OP 7 EN 8 SEPTEMBER 

 

Bezoek kasteel De Bist  

In de Beukenlaan in Kessel krijg je 

een unieke kans om het imposante 

kasteel De Bist te bezoeken. 

Dit kasteel met een rijke en 

fascinerende geschiedenis biedt 

momenteel onderdak aan jongeren 

tussen 3 en 25 jaar die bijzondere 

jeugdzorg nodig hebben. Ontdek 

tijdens Open Monumentendag de 

historiek en verhalen van weleer. 

 

Op zondag 8 september is het 

kasteel vrij toegankelijk zonder 

voorinschrijving. Op zaterdag 

7 september 2024 vinden er 

rondleidingen plaats. Tickets 

hiervoor kun je vanaf half augustus 

reserveren via ticketgang.be of aan 

het onthaal van het gemeentehuis. 

 

Kempens Diamantcentrum 

Deze Open Monumentendag vormt 

het sluitstuk van de feestweek ter 

ere van het 10-jarig bestaan van 

het Kempens Diamantcentrum.

Vrijdag 6/9: Speciaal voor 

mensen met dementie zijn er 

dementievriendelijke rondleidingen.

Zaterdag 7/9: Nog een kans om 

te genieten van verhalen tijdens 

de tweede vertelnamiddag.

Zondag 8/9: Sluit de week af met 

de Open Monumentendag. Bezoek 

zowel het Kempens Diamantcentrum 

als Kasteel De Bist in Kessel. Dit 

jaar is het thema 'En Route'.

Meer info volgt via gemeentelijke 

kanalen. Tot dan in het 

Kempens Diamantcentrum!

BIJKOMENDE 

PAKJESAUTOMATEN IN BEVEL, 

KESSEL-STATION EN NIJLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komen op drie plaatsen 

in de gemeente bijkomende 

pakjesautomaten van bpost.  

 

Samen met de pakjesautomaat op 

het Pastoor Schelkensplein zijn er 

dan vier pakjesautomaten in de 

gemeente. Via zo’n pakjesautomaat 

kunnen inwoners 24 uur op 24 

en zeven dagen op zeven, pakjes 

ophalen én versturen. Naast het 

afhalen van pakjes is ook het 

verzenden van pakjes mogelijk, 

zowel nieuwe zendingen, als 

retours. 

 

De pakjesautomaten komen op 

deze plaatsen: 

 

• Bevels Heerdplein 1  

(Parochiezaal Bevel) 

 

• Klokkenlaan  

(Parochiezaal O.-L.-V. Nijlen) 

 

•Stationssteenweg  

(Station Kessel)

VERTREK VEILIG OP VAKANTIE, 

VRAAG TOEZICHT AAN BIJ DE 

POLITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan je een vakantie in binnen- of 

buitenland of ben je gewoon een 

langere periode van huis weg, zorg 

er dan voor dat je woning geen 

makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige 

maatregelen die je kunt nemen om 

potentiële dieven af te schrikken. 

Alles goed afsluiten en buiten niets 

laten rondslingeren wat dieven 

kunnen gebruiken om binnen te 

raken (bv. een ladder), timers op 

je verlichting binnen zetten of 

je brievenbus laten leegmaken 

zijn daar enkele van. Een zeer 

nuttige bijkomende maatregel is je 

afwezigheid melden bij onze lokale 

politie. Die kan dan beslissen om 

geregeld bij je woning langs te gaan 

of voorbij te rijden. Het risico op 

inbraken wordt hierdoor kleiner en 

de politieaanwezigheid verhoogt de 

algemene veiligheid in de wijk. 

 

Het vakantietoezicht moet 

minstens 7 dagen voor vertrek 

aangevraagd worden en mag 

niet langer dan 3 maanden op 

voorhand aangevraagd worden.

Vakantietoezicht aanvragen? Scan 

de QR-code of bel 03 466 16 16 voor 

meer info. 

Laat je enkel  
verrassen op vakantie  
#BeSafeHome

Een thuis
komst om 
te vermijden

Een vakantie 
om van te 
genieten

Bekijk onze  
inbraak-preventietips op  

www.besafehome-diefstalpreventie.be
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BEKEND03 - MET DANK AAN: 
Wendy Maris, Jonas Van Dijck, Natasja Reyns, Goezo! Klokkenlaan, Jean-Pierre Vetters, Marc Luyten, Ben Peeters, Tommy Adams, 
Liesbet De Vuyst, Eva Donckers, Sofie Maes, Mieke Stymans, Lisa Melsen, Glenn Stoelen, Nancy Fierens, Nadine Van Looy 

REDACTIETEAM:  
Hans Selderslaghs, Kurt Heylen, Gunther Melis, Véronique Nijs, Gino Van Looy,   
Melanie Mertens, Eve Heremans, Maarten Horemans, Griet Van Olmen  BEKEND@NIJLEN.BE • 03 410 02 11

Maak de leukste, gekste, 
plezantste burenfoto van 

Bevel, Kessel of Nijlen 
en maak zo kans op een lekker 
lokaal BBQ-pakket t.w.v. €125 

DOE MEE AAN 
DE BEKEND 

BUREN-FOTO
WEDSTRIJD!

HOE DEELNEMEN?
• Stuur jouw ‘burenfoto’ vóór 1 september 2024 naar bekend@nijlen.be

• De jury (BEKEND-redactieteam) kiest de leukste foto
• De winnaar ontvangt een BBQ-pakket t.w.v. €125 van Hoeveslagerij ‘t Gewat

• De winnende foto’s verschijnen op bekendinnijlen.be en mogelijk in de najaarseditie van BEKEND


